
OvD – 10 mei 2025 

6e Zondag van Pasen - Rogate 
Kleur: wit 

Voorganger: ds. Jacobine Gelderloos 
Lector: Joke Gerds 
Organist: Frank van der Meulen 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Mattijs de Vreugd 

Thema : Bidden met open ogen 

VOORBEREIDING 

Welkom  

Introïtus – psalm 66 
Psalm 66 vers 1, 6 en 7  + antifoon 

Meditatieve stilte 

Begroeting 
v. Ons samenzijn dragen we op aan God 
a. die liefde is en grond van ons bestaan, 
v. die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst, 
a. die ons vrijheid geeft en ons verantwoordelijkheid vraagt. 
v. Gods genade en vrede zij met ons allen. 
a. Amen 

Drempelgebed (gesproken) 

Kyrie en Gloria 
LB 299f Kyrie- en Gloriahymne ‘Glorie de Eeuwige’ 

DIENST VAN HET WOORD 

Kindermoment 
Ontsteken kinderkaars 

Zingen Hemelhoog 388 Als je geen liefde hebt voor elkaar  

Groet 
v. De Levende zal bij jullie zijn 
a.  moge zijn Geest in ons midden zijn. 

Gebed van de zondag 

Eerste Schriftlezing Jesaja 41: 17-20 

Zingen LB 763 – Zij zullen de hemel bewonen 



Evangelie Johannes 16:16-24 

Zingen LB 663 – Al heeft Hij ons verlaten 

Overweging 

Muzikaal intermezzo Hear my prayer van Moses Hogan.  

Zingen 
LB 653 U kennen, uit en tot U leven – couplet: 1, 2, 4, 5 en 7 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Dank- en voorbeden 
met acclamatie 368 f – God van leven en licht 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 

Uitnodiging 
v. In de kerk vieren wij samen 
de maaltijd van onze Heer. 
Avondmaal vieren, dat is brood op je tong 
en geurige wijn uit de beker, 
dat is uitzien naar de nieuwe stad, 
waar de kinderen dansen en zingen. 
Als je daar ook naar verlangt, 
kom dan naar zijn maaltijd in vrede. 

Daarom zingen en wensen we elkaar vrede toe: 

Vredeswens 396 Vrede is het woord – in canon? 

Tafellied 
LB 387 – Als wij weer het brood gaan breken  
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Gewekt door het licht zijn wij tot leven aangeraakt. 
Gij zelf God, zijt de adem van ons bidden. 
Onophoudelijke is uw liefde over ons uitgesproken 
en keer op keer is ons de toekomst aangezegd. 
Daarom zingen wij met ieder die Uw Naam wil heiligen: 

Sanctus LB 404 F 

Gezegend Gij, Abba, Vader! 
Uw hart bleef ons zoeken en klopte in Jezus Messias 
Hij deelde het donker met ons en werd ons tot licht, 
als de weg naar huis. 
Hij deelde zichzelf in uw liefde aan mensen uit 
Geef dat wij hem in ons midden herkennen 
die op de avond voor zijn dood 
het brood nam, het heeft gebroken 



en gedeeld met zijn leerlingen, zeggende: 
	 “Neem en eet, dit is mijn lichaam, 
	 dat voor jullie gegeven wordt. 
	 Doe zo om mij te gedenken.” 

Hij zegende ook de beker van dank, de wijn van vreugde. 
Hij gaf die aan zijn leerlingen met de woorden: 
	 “Neem en drink, 
	 deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
	 Doe zo om mij te gedenken.” 

Agnus Dei LB 408 D 

Laat U vinden als wij U zoeken, 
geef ons ruimte als wij U bidden 
en deel met ons de adem van uw Geest. 
Zo bidden wij met alle mensen van vroeger en nu 

Onze Vader  

Nodiging 
Neem dan van het brood en de wijn 
breek het voor elkaar, deel het samen 
en ontvang in deze tekenen 
de kracht om je leven te kunnen leven,  
die ziel van je bestaan, de vrede van Christus. 

Delen van brood en wijn – lopende in het schip 

Ondertussen muzikaal intermezzo (?) 

Mededelingen 

Slotlied LB 608 – De steppe zal bloeien 

Zegen 
v. Over onze harten, onze huizen 
a. de zegen van God 
v. In ons komen, in ons gaan 
a. de vrede van God 
v. In ons leven, in ons geloven 
a. de liefde van God 
v. Aan ons eind en nieuw beginnen 
a. de barmhartigheid van God,  
om ons te ontvangen en thuis te brengen. 
Amen. 


